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- o r g e l s p e l 
 

  Op de Drempel 

 
- welkom en mededelingen 
 
- aanvangslied 276 
 
- votum en groet 

Onze hulp in de Naam van de Heer 
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
die trouw blijft in eeuwigheid 
EN DIE NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON. 
Genade met u en vrede van God onze Vader 
door Jezus Messias in de kracht van de Heilige Geest. 
AMEN. 

 
- drempelgebed 
-lied 288 
 

  Kyrië en Gloria 

 
- smeekgebed (aansluitend gezongen Kyrië) 
- oproep tot lofprijzing 
- loflied: 274 
 
-Moment voor de kinderen 
 

  De Schriften 

 
- groet: de Heer zal bij u zijn / DE HEER ZAL U BEWAREN 
- gebed bij de opening van de Schriften 
 
- eerste lezing: Johannes 6: 30-35 
 

- lied: 653: 1,2 
- tweede lezing 1 Korinthe 12: 12-31 
- lied: 653: 5,7 
 
- uitleg en verkondiging 
 

  Ons Antwoord 
 
- lied: 970: 1.2.3.5 
 
- aankondiging en inzameling van de gaven 
 
- gebeden telkens beëindigd met Hoor ons o Heer 
 
  



Dienst van de Tafel 
V: De Heer wil bij ons zijn bij ons zijn 
G: Hij laat ons nooit alleen 
V: Hij denkt altijd aan ons 
G: Wij denken nu aan Hem 
V: Wij danken nu de Heer 
G: Dat is wat Hij verdient 
 
Lofprijzing 
V: Ja God, wij willen U danken voor het leven en de liefde die U geeft, en voor wat u 
nog geven zal. Voor wat U heeft beloofd: dat het leven echt goed zal zijn, de hemel 
op aarde. 
Daarom danken we U, daarom noemen we U heilig en daarom zingen we voor U het 
lied dat altijd en overal voor u gezongen wordt:  
. 
lied 985: 1,3 
 
 V: Vooral danken we U voor Jezus. Want hij heeft ons met woorden en daden laten 
merken hoeveel U van de wereld houdt en hoeveel u er voor over hebt dat er liefde 
,vrede en verzoening  zal zijn. Jezus had er in elk geval alles voor over. 
Daarom nam hij aan he eind van zijn leven een brood, dankte U, brak het in stukjes 
en gaf het aan zijn vrienden, terwijl hij zei: 
Dit is mijn lichaam voor jullie gebroken. Blijf dit doen en denk aan mij, aan wat ik jullie 
heb gegeven.  
Ook nam hij toen een beker, dankt U en liet de beker rondgaan terwijl hij zei. Drink 
allemaal daaruit en vier zo samen de vriendschap met God.  
Als we daar nu aan denken God, dan bidden wij U of U ons wilt helpen om te leven in 
de Geest van Jezus, de Heilige Geest. 
En zoals dit brood dat we samen delen gemaakt is uit een heleboel korenaren, die 
gemalen, gemengd en gebakken zijn. Laat zo ook ons, allemaal verschillende 
mensen, samen gemeente van Jezus zijn, waar mensen eten vinden en troost, 
verzoening en vrede, vriendschap en vreugde,  
 
.G: Onze Vader.... 
 
vredesgroet: De gemeenteleden wensen elkaar vrede toe 
 
delen van brood en beker 
 
dankgebed 
 
-slotlied: 418: 1,2,3 
 
- uitzending en zegen (gezongen beaamd met 3x Amen ) 
 
- o r g e l s p e l 
 


